
Tekenen met houtskool: De Droom 
 

We gaan met de deelnemers een fantasietekening maken. De bedoeling is dat 
ze zichzelf gaan verrassen met wat ze tekenen. We laten dus dingen over aan 
het toeval. Uitgangspunt wordt ‘De Droom’. Het hoeft niet letterlijk een 
droom te worden, maar het gaat erom dat alles mogelijk is in de fantasie. Hoe 
vaak hebben we vroeger als kind op de rug liggend in het gras dieren ontdekt 
in de wolkenpartijen…  
 
Benodigdheden: 
• Papier 
• Houtskool 

• Kneedgum 
• Fixatief 
• Keukenrol 
• Papieren doekje 

  



Stappenplan 
 

 
Stap 1 

Neem je papier horizontaal of 
verticaal voor je en maak met 
de zijkant van je houtskooltje 
de vorm van een wolk. Dit 
doen we omdat dit refereert 
aan een gedachte/droom. 
 
 

 
 

Stap 2 
Veeg met een paar vingers 
over het vlak heen en maak 
ronddraaiende bewegingen 
waardoor het een egaler vlak 
wordt. Gum daarna met de 
kneedgum wolken in het vlak. 
 

 
 
 

Stap 3  
Ik zie een soort bomen of 
bloemen in de wolken dus ik 
geef ze steeltjes zonder dat ik 
me druk maak over wat het 
dan is. 
 
 
 
 
 

 
  



Stap 4  
Bovenin plaats ik het hoofd 
van een mensfiguur omdat 
dat vervreemdend werkt. 
Helemaal links doemt ook nog 
voorzichtig een hoofd op. 
 
 
 
 
 

 
Stap 5 

Ik plaats huisjes op een bloem 
waardoor dit plotseling een 
berg wordt. Daarnaast zet ik 
er met de kneedgum ook nog 
een aantal witte vlekjes in die 
doen denken aan blaadjes. 
 
 
 

 
Stap 6 

Ik zet ook op andere plekken 
nog wat details in de 
‘bloemen’ om de tekening 
wat contrast te geven. 
 

 
 

 
 
  



Stap 7  

  

De tekening krijgt nog wat meer donkere lijnen en ik zet ook een donkere lijn 
om de ‘wolk’ heen. Er komt ook plotseling een vogel in beeld die ik zelf ook 
niet aan zag komen. 
Nu de tekening af is gaan we hem signeren met daarachter het jaartal waarin 
deze gemaakt is. 

 
In de les ga ik zelf mee tekenen en ik laat de stappen steeds aan de camera 
zien. Uiteraard wordt de tekening in de les weer heel anders. De tekening van 
de deelnemers moet er ook anders uitzien dan die van mij, want het is hún 
fantasie. Zorg dat de deelnemers er niet te veel met vingers of armen in gaan 
hangen, want dat zie je heel snel in de tekening. 
 
Uiteindelijk wordt de tekening gefixeerd met fixatief. 
 
Veel tekenplezier! 
 
Mart Bechtold 
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